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Activiteiten dit jaar georganiseerd door: Twan, Dirk, Caroline, Karin, Ralf, 
Suus, Cindy, Henrike, hopelijk niemand vergeten

Teun, Tom, Dirk, Anet, Anita, Anton, Bart, Karin, Berton, Bob, Britt, Caroline, 
Cindy, Dick, Dorien, Eelke, Freddie, Gerdy, Gratje, Hans, Herman, Jeroen, 

Joel, Joey, Joost, Koen, Leida Maloe, Marianne, Marianne, Mariëlle, 
Marjolien, Marleen, Michelle, Michiel, Mijntje, , Nicky Peet, Ralf, Ronald, 
Suus, Sven, Tessa, Thomas, Thomas Tom, Twan, Eline, Birgit, Willeke
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Op zaterdag 29 dec, voor het tweede jaar, gaat de JVB stam op
winterhike [noot vd redactie: dit is de 2 daagse hike, ook wel bekend als 24 27 uurs hike] . De
organisatie laat ons verzamelen in Volkel in de muziektent. Na een
traktatie van Dick, omdat hij jarig is, vertrekken we naar de bushalte, via
een geheimtaal die we niet begrepen. De bus brengt ons in Cuijk, en
daar begint onze hike met een route via wandelroutebordjes. De kleine
groengele pijltjes genummerd tot een bepaald knooppunt. Om de beurt
zijn we verantwoordelijk voor het zoeken en volgen van de juiste
nummers. Onze jarige begint, en daarna maken we elkaar om de beurt
ook jarig!

Het is droog als we vertrekken maar ergens halverwege de route steekt
er een gemene koude wind op, en krijgen we daar ook nog regen bij.
Regenpakken aan en gaan…. Door de wind, door de regen…. Het is
tenslotte winterhike. Bij een beetje hike denken een aantal doorwinterde

Winterhike 24 uurs hike

hikers hoort ook een
doorsteek. Dwars het weiland
over, met klei en veel natte
delen, slootjes ( met een
bruggetje, het zijn bofkonten)
en zo komen we elkaar even
later weer tegen op een
route-bewegwijzering, omdat
we het spoor even kwijt
waren. De groep had zich
even in tweeën gesplitst, maar
een oranje en of gele
regenhoes om de rugzak valt
van verre op, dus we hielden
elkaar in de gaten.
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Al met al lopen we ongeveer 20 km op
dag 1, en komen we net in het donker aan
op natuurkampeerterrein “de Vlagberg” in
St. Anthonis. Daar is al een ander groepje
kampeerders met een kampvuur in
overdekte kampvuurplek, dus kunnen we
even warm worden. We zetten per 2 of 3
personen onze tentje op en maken een
heerlijke avondmaaltijd klaar. De maaltijd
is op het vuur te bereiden: en bestaat uit
de schijf van 5, wat willen we nog meer.
Vocht… o, dat was er genoeg. In de soep
bedoel je. En groenten: ja zeker, heerlijke
mais sticks, geroosterd op het vuur. En de
boterham, of gerst, ja waar zat die ook al
weer in? Er wordt lekker bij gekletst en
meegeleefd met het thuisfront van Teun,
die bijna vader hoopt te worden. Hij is
stand-by… het kan ook deze nacht
gebeuren.

De volgende morgen is Teun niet
wakker gebeld, dus loopt hij gewoon
weer met ons mee terug. Een groot deel
van deze route lopen we door een bos,
heide/ natuur terrein: heel erg mooi!
Dat is toch genieten. Daarna weer wat
weilandpaadjes, en weer trotseren we
de wind. maar geen regen meer
gelukkig. Deze dag lopen we naar
Volkel, waar zowaar één auto
geparkeerd stond. Die was van ons, dus
wij kunnen terug naar huis!

Het was een heel geslaagde tocht, en
de foto’s bewijzen vast wie er allemaal
bij waren. Bedankt voor de organisatie:
Karin en Caroline. En tevens bedankt
voor de gezelligheid Dirk, Tom, Bart,
Teun, Gerdy, Dick en de schrijfster van
dit artikel Eline.
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JvB on Ice
Eén van de activiteiten van de JvB
stam van afgelopen tijd was meedoen
aan de curlingwedstrijden tijdens
Uden on Ice.

Gewapend met geen enkele kennis
van zaken stonden we daar dan…
slechtbeslagen op het ijs.

Diep onder de indruk van de groepen
om ons heen in hun flitsende prof-
truien.

Het leek wel bingo. Je denkt dat je het
voor de lol doet, maar ondertussen is
het serious business!

Maar goed. We stonden er en dan kun
je er ook maar beter het allerbeste van
maken toch?!

Dus met een glühwein in de hand van
start en binnen enkele minuten
hadden we alles al verloren.

Nou ja zeg, is dit alles? Hebben we
daar nou die munten voor gehaald?

Maar gelukkig nee, we mochten door naar de verliezersronde. En ineens hadden we het
door. Of we moesten tegen mensen die nóg slechter waren dan wij, dat kan het ook
geweest zijn. Maakt niet uit, we wónnen een keer! Yes! Leuk! En daarna nog een keer. En
nóg een keer….

En toen hadden we een tactiek gevonden: De tegenstander vooral laten denken dat de
we de allergrootste kneuzen waren, maar ondertussen waren we op elkaar ingespeeld.

De een kon de krul goed neerleggen, de ander was beter in het gooi- en smijtwerk en weer
een ander stond de tegenstander af te leiden.

Om een lang verhaal kort te maken.. we haalden de finale… én wonnen die ook nog!

Haha, wat hebben we toch gelachen!

En ook heel belangrijk binnen Scouting: Een trofee behaald waar we apetrots op zijn dat
deze nu ook in ons mooie stamlokaal mag pronken.

Want wat er ook gebeurt, deze mooie herinnering blijft voor het Uotha nageslacht in 
het geheugen gegrift. Het was een mooie Stamavond!
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